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IND-BLOWING MINDORO
“Pure verwennerij!” Zo noemt onze Bootsy zijn verblijf bij het El Galleon Dive 
Resort in Mindoro, Filipijnen. Het resort is prachtig gelegen aan het strand en in 
het groen met duikstekken op maximaal 10 minuten afstand. En alles is lekker 
gemoedelijk en laid-back. Wat wil je als duiker nog meer?

Bliep bliep… op mijn foon verschijnt 
de boodschap: “Als jullie ferry 
is vertrokken, stuur mij even 

een bericht.” Hendrien (mijn buddy 
en reisgezel) en ik hebben net een 
geweldige duikweek bij het Buceo Resort 
in Anilao beleefd. Dit reisavontuur is 
te lezen in DUIKEN editie 07. Zojuist 
zijn we per minivan afgezet bij de 
ferry terminal in de stad Batangas (ten 
zuiden van de hoofdstad Manilla). De 
immense vertrekhal heeft veel weg van 
een terminal zoals we dit gewend zijn 
van een groot vliegveld. Vanuit hier 
vertrekken dagelijks vele ferry’s naar 
diverse uithoeken in de Filipijnen.
Vanaf Batangas gaat onze ferry naar 
Puerto Galera op het eiland Mindoro, 
een van de drie grootste eilanden van 

de Filipijnse archipel. Vanmiddag 
worden wij verwacht bij het El Galleon 
Dive Resort. Het was Alison, onze 
contactpersoon, die mij eerder een 
bericht stuurde. Nadat ik haar op de 
hoogte heb gebracht van ons vertrek 
vanuit Batangas, laat zij weten dat er 
één tuk-tuk op ons staat te wachten 
in de haven van Puerto Galera. “Eén 
tuk-tuk voor ons beiden en de 70 
(!) kilo aan bagage, lijkt me nogal 
summier”, antwoord ik nog. Alison 
blijkt uit het juiste hout gesneden en is 
vooral oplossingsgericht en geeft gelijk 
antwoord, “OK, dan laat ik TWEE tuk-
tuks komen!”

VERWONDERING
We zijn er! Tussen de drukke menigte 

staan twee van die uitgebouwde 
brommers op ons te wachten. In de ene 
tuk-tuk  gaat de bagage en wij nemen 
plaats in de andere. In colonne gaat 
de reis naar Sabang. Ook al zijn wij 
inmiddels aan het Filipijnse dorpsleven 
gewend, we blijven ons vergapen aan 
de omgeving. De kleurrijke Jeepney’s 

MM

Ik kom ogen tekort 
op het kleurrijke rif en 
voel me als een kind in 

een snoepwinkel.
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(tot bus omgebouwde Jeep) en tuk-tuks 
domineren het straatbeeld. Dit is toch 
wel een van de leukste dingen van 
op vakantie gaan, dat je je nog steeds 
verwondert over het dagelijkse leven aan 
de andere kant van de wereld. Na een 
dolle rit over de smalle bochtige wegen 
arriveren we in het toeristendorp Sabang.
De hulpvaardige crew van El Galleon 
helpt ons met de bagage. Alison 
verwelkomt ons vriendelijk in het 
fraai gelegen resort dat pal aan het 
strand is gelegen. Na het gebruikelijke 
welkomstpraatje begeleidt zij ons naar 
onze kamers. Vooraf verklapt ze ons nog 
dat het een hele klim is, we volgen haar 
op de lange stenen trap. Ze heeft niets te 
veel gezegd want na 50 treden zijn we er. 
Mijn stappenteller op mijn smartwatch 
zal de komende dagen zeker met hoge 
getallen aan komen. Als beloning voor 
de steile beklimming hebben we vanuit 
de kamers  een geweldig uitzicht over de 
baai en het mooie jungle groen!

SNOEPWINKEL
Na een dag van duikonthouding en een 
paar uurtjes ontspannen nachtrust, 
hebben we wel weer zin om te gaan 
duiken. Alison maakt ons na een 
voedzaam en smakelijk ontbijt wegwijs 
in het goed georganiseerde duikcentrum. 
Alles is prima geregeld met een eigen 
bak voor je spullen, spoelruimtes en een 
bord met de geplande duiken. Op gezette 
tijden kan je hier dagelijks vier duiken 

maken. De meeste duikstekken liggen 
gemiddeld op 10 minuten varen met de 
speedboot. Om kwart over acht ‘s 
morgens lig ik dan vorstelijk pal 
voor het resort boven een prachtig 
rif. Pure verwennerij! Het kleurrijke 
rif zit vol leven, zoals ik gewend 
ben van Zuidoost-Azië. Ik kom 
ogen tekort en voel me als een kind 
in een snoepwinkel. Boven op een 

koraalheuvel ligt een groene schildpad 
zijn zonden te overdenken en half te 
maffen. Behoedzaam kan ik hem van 
dichtbij benaderen en hij lijkt zich niet 
aan mij te storen. In gedachten noem ik 
hem gelijk ‘Sleepy-Joe’, met een knipoog 
naar Joe Biden. Wat blijft het toch een 
kadootje als je zo’n prachtig oerdier van 
dichtbij mag bewonderen! En dan, geeft 
je manometer aan dat je dit paradijs nu 
al moet verlaten en aan je safety stop 
moet beginnen. Binnen no-time zijn we 
weer terug in het duikcentrum en laven 
we ons in het El Galleon restaurant aan 
een overheerlijke BLT sandwich met 
een dorstlessend verse tropical juice. De 
sfeer is gemoedelijk en laid-back. Na een 
uurtje ontspanning en surface-interval-
time staat de volgende duik alweer 
gepland.

LIJK UIT DE KAST
Onze early afternoon duik is een 
‘muck dive’. Heerlijk relaxed speuren 
naar verbazingwekkende diertjes die 
zich schuilhouden op en in de ‘sandy 

Kleurrijke jeepney’s 
domineren het straatbeeld.

Een schildpad ligt zijn 
zonden te overdenken.
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bottom’. Dit op een geringe diepte van 
8 meter. De duikstek Montani ligt in 
een ondiepe binnenbaai en het zicht 
is niet bijster goed. Bij dit soort duiken 
is het ook geen obstakel. Al snel wijst 
Hendrien mij een plek aan op de ‘sandy 
bottom’. Ik zie niets! Overtuigd dat zij 
wel iets ziet, gebaart ze nog een keer, 
maar nu op dringende toon. Verrek, 
tussen de crèmekleurige zandkorrels zie 
ik een paar ogen verschijnen. Door een 
wuifgebaar met mijn hand verdwijnt 
het zand en verschijnt een op een 
‘doodshoofd gelijkend gezicht’. Gadver! 
ben ik nu op een onderwaterkerkhof 
belandt waar nog stoffelijke resten 
liggen? Na nog enig gewuif komt het 
hele gelaat vrij. Zijn gezichtsuitdrukking 

lijkt op een sippe ‘smiley’ :-( Het is een 
zgn ‘stargazer’, een soort pufferfish 
die vrijwel zijn hele leven naar de 
oppervlakte tuurt en ‘s nachts door het 
water heen romantisch de sterrenhemel 
kan aanschouwen. Vandaar deze 
veelzeggende naam. Deze veelvraat 
met zijn uitmuntende camouflage hapt 
zo vanuit zijn schuilplaats naar de 
nietsvermoedende dichtbij komende 
prooidiertjes. Tja, de natuur kan 
bikkelhard zijn! Deze excentrieke vis 
was ik nog nooit tegengekomen. Veelal 
worden deze beauties tijdens een 
nachtduik gespot.

OPGEWONDEN STANDJES
Klinger-de-kling, onze gids Randy 
attendeert ons met zijn rammelaar 
dat hij iets heeft gevonden. Het is een 
‘flamboyant cuttlefish’, nou ‘fish’ is een 
understatement. Het is een ukkepuk, een 
mannetjes exemplaar, niet groter dan het 
topje van mijn duim. Flamboyant is hij 
zeker, want deze sepiasoort haalt alles 
uit de kast om het dichtbij zwemmende 
sepiavrouwtje te imponeren. Een 
spectrum aan kleuren schiet over zijn 
lijf. Het veel grotere vrouwtje lijkt wel 
gecharmeerd te zijn van deze showbink. 
Het is mij inmiddels duidelijk dat het 
mannetje wel gesteld is op deze volle 
‘Rubensvrouw’, want hij flirt er flink op 
los en trekt het hele charmeoffensief uit 
de kast. Vlak voor mijn ogen dartelen zij 
om elkaar heen. Dan zie ik zelfs bij beide 

REIZEN FILIPIJNEN
MINDORO

Na de duik zijn we binnen  
no-time terug bij het resort, 

waar we de oppervlakte-
interval houden. Heerlijk!

Gadver! Wat is dit?

Het veel grotere vrouwtje lijkt wel gecharmeerd 
te zijn van deze flamboyante showbink.

De kleine octo 
vermaakt 

zichzelf met zijn 
schelpenverzameling.
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op een lange tong gelijkend lichaamsdeel 
verschijnen. In een flits huggen zij elkaar 
en zijn met de vele armen die ze hebben 
met elkaar verstrengeld. “Ja jongens, 
laten we het netjes houden met dat 
exobionistische gedrag, jullie hebben 
toeschouwers!” Na wat foto’s laten we 
deze ‘opgewonden standjes’ maar met 
rust. Als er liefde in het spel is, willen 
wij beslist geen stoorzender zijn. De 
rust onder water is van korte duur, vlak 
voor onze neus is de ‘kokosnoot octopus 
jongleur’! Octopussen van welk soort 
dan ook zijn mijn favoriet. Dit kleine 
exemplaar octo vermaakt zichzelf met 
zijn schelpenverzameling. De een na 
de andere schelp haalt hij tevoorschijn 
met één van zijn vele armen. Vervolgens 
demonstreert hij zijn ‘verdwijntruc’ door 
de schelpen over zich heen te draperen. 
Hilarisch! 

GEEN DUIKEN VANDAAG
Eenmaal terug in het duikcentrum 
vraagt Alison belangstellend of de 
duiken ons zijn bevallen. Nou, reken 

maar! De duiken die we tot 
dusver hebben gemaakt zijn heel 
fenomenaal. Ze heeft nog een 
aangename verrassing voor ons en stelt 
voor om morgen twee duiken te maken 
bij het dichtbij gelegen ‘Isla Verde’. De 
weersomstandigheden moeten wel 
oké zijn, want het is een half uur varen 
over volle zee. Laat nou net het weer de 
volgende dag roet in het eten gooien. De 
hele dag stormt en regent het. Het weer 
is dermate slecht dat er in het gehele 
gebied een vaarverbod is afgekondigd. 
Geen duiken vandaag! Op zich geen man 
overboord, een dagje rust is ook geen 
straf. Tijd om wat andere leuke dingen te 
ondernemen, zoals een wandeling door 
het dorpje Sabang. Sabang is een typisch 
toeristendorp gelegen aan een mooi 
aangelegde boulevard met restaurants en 
knusse winkeltjes. 

ISLA VERDE
De volgende dag is gelukkig het weer 
helemaal opgeklaard en varen we om 8 
uur ‘s morgens richting Isla Verde. Na 

een half uur varen stoppen we vlak voor 
de kust van Isla Verde op een plek waar 
net een paar koraalrotsen uit het water 
steken. Om ons heen zie ik een aantal 
kleine vissersbootjes, een bevestiging dat 
hier wel veel vis moet zijn. Deze duikplek 
is feitelijk een grote onderwaterberg 
van koraal waar het flink kan stromen. 
Wij laten ons tijdens de duik geriefelijk 
met de stroming meedrijven. Stroming 
betekent ‘leven’. Het stikt hier van het 
leven, uitbundig en prachtig zacht koraal 
en kleurrijke gorgonen. Veel scholen vis 
hangen relaxed  in de stroming boven 
het rif. Regelmatig worden we verblijd 
met hongerige karetschildpadden die 
ons pad kruisen. Onderweg snoepen zij 
van de sponzen en zachte koralen. Vanuit 
mijn ooghoek zie ik een zeeslang over het 
rif foerageren. Het mooie dier heeft een 
herkenbaar zwart/wit zebrapadpatroon 
op zijn schubbenhuid en is duidelijk op 

Stroming betekent ‘leven’. 



26     DUIKEN.NL     09/2024

zoek naar wat eetbaars. Behoedzaam 
benader ik hem, want één beet kan al 
dodelijk zijn. Ik verlaat de Filipijnen het 
liefst in een vliegtuigstoel in plaats van 
tussen 6 plankjes! De slang trekt zich 
niet veel aan van mijn aanwezigheid en 
ik weet toch een paar foto’s te maken van 
deze beweeglijke jager. Op het strand 
maken wij een relaxte surface-interval. 
Voor de inwendige mens wordt gezorgd 
met koffie en broodjes. Ook de tweede 
duik is een geweldig avontuur. Het rif bij 
Isla Verde is werkelijk ‘mindblowing’! 

DUIKEN MET MINNIE MOUSE
Alison komt oorspronkelijk uit Canada 
maar woont al tientallen jaren op 
Mindoro. Het is altijd fijn als er op je 
vakantieadres een leidinggevende 
is die een hulpvaardige spil kan 
zijn. Behulpzaam staat zij ons bij met 
adviezen om het allerbeste uit ons 
verblijf te halen. Zij duikt zelf al vele 
jaren en stelt voor om mijn buddy te zijn 
tijdens een duik bij de duikstek ‘canyons’. 
Het is een diepere duik met kans op veel 

stroming en beslist niet voor de faint-
hearted. Een uitdagende duik. Bij de 
‘canyons’ was ik al eerder met Hendrien 
geweest. Deze duik was van korte duur. 
Door de sterke stroming dreven wij te 
ver van het rif af en belandden we op 
25 meter diepte in het blauw zonder 
enige referentie van het rif en de bodem. 
Vanuit veiligheidsoverweging hebben 
we op volle zee een gecontroleerde 
opstijging gemaakt. Eenmaal boven 
water werden wij snel opgepikt door de 
oplettende speedboat kapitein. Nu in 
de herkansing met Alison als buddy. De 
duikstek ‘canyons’ is het meest oostelijk 
gelegen deel van een schiereiland. Deze 

landtong loopt onder water door tot 
40 meter diepte. Tijdens het getij kan 
het hier flink stromen. Om hier te gaan 
duiken moet je het juiste moment kiezen. 
Volgens de gidsen is dit ogenblik de 

Wat een gave duik als 
alle variabelen zoals 

stroming en zicht in je 
voordeel zijn.
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Heerlijk eten bij het 
restaurant van El Galleon.

Wat een geweldig uitzicht 

vanuit onze kamer!

Regelmatig kruisen hongerige 
schildpadden ons pad.
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beste gelegenheid om naar ‘canyons’  te 
gaan. Het schijnt tegenwoordig hip-and-
happening te zijn om een ‘thema diving 
cap’ te dragen. De laatste jaren heb ik al 
verschillende versies voorbij zien komen 
zoals caps in de vorm van Batman, 
Minion, angry bird en een pandabeertje. 
Nou, verzin maar een markant 
fantasiefiguur, of er is tegenwoordig 
wel een cap van! Alison draagt een 
opgeleukte cap met de oren en het strikje 
van Minnie Mouse, het staat haar best 
goed. Niet veel later lig ik op 30 meter 
diepte boven de ‘canyons’ samen met… 
Minnie Mouse! Deze als beruchtstaande 
duikstek is werkelijk geweldig. We 
hebben enorm mazzel met de geringe 
stroming die er op dat moment heerst. Er 
is veel groot leven. Scholen met trevallies 
hangen in de stroming. Uitbundig zacht 
koraal en kleurrijke gorgonen geven deze 
stek nog meer cachet. Wat een gave duik 
als alle variabelen zoals stroming en 
zicht in je voordeel zijn. ‘Time flies when 
you’re having fun’ is helaas ook hier het 
credo. Met nog 4 minuten tot NO-DECO 
op mijn duikcomputer begin ik samen 
met Minnie aan een langzame opstijging 

met de voorgeschreven safety stops. Het 
indrukwekkende rif onder mij vervaagt 
langzaam naarmate het diepblauwe 
water rondom mij lichter van kleur 
wordt. 

MIND-BLOWING
Helaas is de allerlaatste dag 
aangebroken. Als duikverslaafde grijp 
ik gretig de gelegenheid aan om een 
dag voor de vlucht nog twee duiken 
te maken. Hendrien kiest ervoor om 
nog wat van dit prachtige eiland te 
bekijken en gaat op island-tour. Minnie 
Mouse stelt voor om mij te vergezellen 
tijdens mijn allerlaatste duik hier bij 
El Galleon. Zij weet immers de goede 
plekjes op het eiland. We belanden 
op een ondiepe surrealistische plek. 
Boven ons breken de golven bruut 
op de rotsen. Op een geringe diepte 
dein ik goed uitgetrimd mee in de 
cadans van de golven. De lichtval is 
betoverend en sprookjesachtig mooi! 
Na deze (wederom) onderscheidende en 
allerlaatste duik moeten we de volgende 
dag helaas afscheid nemen van het El 
Galleon duikresort. Ik kan terugkijken 

op een geweldige week waar ik alle 
dimensies en vooral de diversiteit van 
de vele duiken heb mogen meemaken. 
Van muck tot wreck en van rif tot diepe 
stromingsduiken. Van kleurrijk kleine 
nudies en spectaculaire critters. Froggy’s 
in diverse maten. Van het hele palet 
wat hier op een steenworp afstand 
ligt, heb ik met volle teugen genoten! 
Tel hierbij de uitstekende persoonlijke 
service, accommodatie en overheerlijke 
gerechten bij op en dan heb je bij El 
Galleon een onvergetelijke en ‘mind-
blowing’ duikvakantie!

Niet veel later lig ik op 30 meter 
diepte boven de ‘canyons’ 

samen met… Minnie Mouse!
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NEEM CASH MEE
Bij aankomst in de drukke haven van Mindoro moet 
er eerst toeristenbelasting voor het eiland betaald 
worden. Dit ligt tussen de 50 -100 PHP (1-2 euro), zorg 
dat je cash bij je hebt!

SNEL OP JE EINDBESTEMMING
Vanaf het vliegveld ben je twee uur 

onderweg om in de haven van Batangas 
te komen. Je kan met de ferry de 

oversteek maken en vervolgens met de 
tuk-tuk naar El Galleon Dive Resort: een 
geweldig avontuur! Wil je liever zo snel 
mogelijk bij het duikresort zijn? Je kunt 

een privétransfer van tevoren boeken die 
vertrekt vanuit de haven van Manila. Een 

watertaxi brengt je dan in 30 minuten 
naar de pier van het duikresort. Je totale 

reis vanaf het vliegveld duurt dan 2,5 uur. 
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STUKJE VLIEGEN
Vanaf Amsterdam en Brussel zijn geen 
directe vluchten naar Manila. De duur 
van de tussenstop varieert afhankelijk 
van de luchthaven waar de tussenstop 

plaatsvindt. Totaal ben je tussen de 15-18 
uur onderweg.

WRAKDUIKEN? 
GA NAAR DE ALMA JANE!
Pal voor het duikcentrum is in 2003 het 
30 meter lange vrachtschip ‘Alma Jane’ 
afgezonken. Na een ‘kippenwip’ per 
speedboot vanaf El Galleon Dive Resort 
ben je er al. Het ligt tussen de 25-30 meter. 
Ik laat mij met een backroll het water in 
vallen. De Alma Jane staat fier rechtop alsof 
het zo weer weg kan varen. Het is prachtig 
begroeid met fleurig zacht koraal in vele 
bonte kleuren waar veel vissen hun vaste 
woon- en leefruimte hebben gevonden. 

HEERLIJKE KEUKEN
Als ex-chef-kok ben ik nogal verwend 
qua eten en kunnen zij mij culinair gezien 
niet meer zo snel verbazen. Echter, de 
gerechten hier in het restaurant van El 
Galleon zijn verbazingwekkend subliem 
bereid. Smakelijke gerechten zoals 
homemade pasta’s en pizza’s, Coq au 
vin en vers bereide salades sieren de 
uitgebreide menukaart. Het blijkt zelfs 
dat de locals hier graag komen eten. Dat 
wil wel iets zeggen over de kwaliteit van 
dit restaurant.

SPECIAAL VOOR DE ONDERWATERGRAFEN
Helemaal blij met de cameraroom! Hier krijg ik mijn eigen plek toegwezen en kan naar 
hartelust mijn camera voorbereiden en de accu’s opladen.


