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Tekst: Peter Boots & Pim Valk Foto’s: Peter Boots

Duiken in de Rode Zee blijft fantastisch, maar 
Hurghada staat nu niet op de kaart als de beste 

plaats om naartoe te gaan. Het koraal zou erg 
“bedoken” zijn en weinig moois meer kunnen 

bieden. En ook voor bovenwateractiviteiten en 
-vertier kun je de badplaats beter mijden. Terecht? 

Of valt het wel mee en heeft Hurghada toch wat 
moois te bieden voor ons duikers? 
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Island steeds groter. Het zal niet lang 
meer duren voordat wij aanmeren bij de 
duikstek. Aan boord is een leerlingduiker 
die samen met zijn instructeur zijn 
eerste duik gaat maken voor zijn PADI 
Open Water Diver brevet. Aangezien 
mijn duikbuddy Pim morgen pas komt 
vanwege logistieke redenen, ben ik 
genoodzaakt om vandaag samen met de 
leerling en zijn instructeur te duiken.

DE TWEEDE KEER
Op een windstille plek wordt er 
aangemeerd. Onder water is het zicht 
erg goed. Fijn om weer onder water te 
zijn! Met z’n drieën duiken we langs het 
kleurrijke rif dat wordt afgewisseld met 
een groot veld van voornamelijk zeegras. 
Vanuit mijn ooghoek spot ik een kleine 
murene, die zich tussen het gras heeft 
verschanst. Op mijn camera heb ik mijn 
zoombare groothoeklens gemonteerd 
voor deze duik. Dit doe ik meestal bij de 
eerste duik van een trip. Om een fraaie 
compositie te kunnen maken van deze 

Het is 8:30 uur ‘s ochtends in de haven 
van Hurghada. Het is april en de 
zon laat zich al van zijn zonnigste 

kant zien, ook de temperatuur loopt al 
aangenaam op. Op de kade is het een 
drukte van jewelste. Het moment dat 
alle boten uitvaren naar de riffen om 
de talrijke toeristen naar hun duik- of 
snorkelplek te brengen. Aan boord van 
de ‘Phanta Rei’, het goed uitgeruste jacht 
van het Swiss Wellness Dive Resort, 
varen we richting Giftun Island. Ik heb 
een geriefelijk plekje gevonden op het 
voordek. Om mij heen zie ik tientallen 
jachten, volgepakt met toeristen, die 
tijdens hun vakantiedag op het water 
vertoeven. Deze jachten lijken allemaal op 
elkaar, het zijn net kloontjes. Dit scenario 
doet mij nog het meest denken aan een 
formatie trekvogels die in een V-vorm zo 
snel mogelijk naar het zonnige zuiden 
willen vliegen. De kapiteins lijken elkaar 
te kennen, want regelmatig wordt er naar 
elkaar gezwaaid en getoeterd. Het tempo 
zit er goed in, in de verte wordt Giftun 

tengere murene, moet ik behoorlijk 
inzoomen. Zo, de eerste onderwaterfoto’s 
zijn gemaakt! Nadat ik de foto’s heb 
genomen, kijk ik op om te zien waar mijn 
twee mede-duikers uithangen. Dan, 
vanuit het niets, word ik getrakteerd op 
vier dolfijnen die spontaan langs me 
zwemmen.  “Holy moly” zou Freek Vonk 
roepen. Wow, wat is dit gaaf! Instinctief 
begin ik gelijk foto’s te schieten. Dit 
hoogtepunt van de duik duurt slechts 

Veel kleur en leven: kenmerkend 
voor de Roze Zee. 

Het zwembad van Swiss Wellness Dive Resort. 
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20 seconden voordat ze compleet uit 
het zicht verdwijnen. Voor mij is dit een 
onvergetelijk moment. Ook al duik ik ruim 
40 jaar, dit is pas de tweede keer dat ik 
onder water dolfijnen spot. Snel komt het 
besef dat mijn lens nog steeds ingezoomd 
staat voor de foto van de murene van 
zojuist. Een ingezoomde camera is verre 
van optimaal als er vier grote dieren 
rapido langszij zwemmen. Achteraf zijn 
het helaas geen foto’s geworden die mijn 
persoonlijke hoge maatstaf benaderen, 
met onder andere foto’s van dolfijnen met 
‘geamputeerde’ neusjes. Toch herinneren 
deze foto’s mij aan dit memorabele 
moment.
 
RUSTIG GELEGEN
Ons verblijf deze week is Swiss 
Wellness Dive Resort. Het is in handen 
van Egyptenaar Fouad, die lang in 
Zwitserland heeft gewoond. Daarmee is 
dan ook direct de naam van het resort 
verklaard. Hij komt ons persoonlijk 
ophalen op het vliegveld.  Het resort zelf 
ligt in het zuidelijke deel van Hurghada, 
net buiten het centrum en daarom iets 
rustiger gelegen. Geen getoeter, geen 
schreeuwende muziek. Nee, gewoon 
lekker rustig wat je eigenlijk niet direct 
verwacht. Fouad geeft ons een rondleiding 
en onze conclusie is al vrij snel dat het 
hotel beslist budgetvriendelijk is, maar 
toch zeker over meer dan voldoende 
faciliteiten beschikt die ook voor de niet-
duikende gasten aantrekkelijk zijn. Er is 
een zwembad, spa en een leuk dakterras 
met sunroof en ligbedjes. Vanaf hier 
heb je een mooi uitzicht over Hurghada 
en de Rode Zee met zijn Giftun Island. 
Het zwembad wordt ook gebruikt om 
les te geven door het inpandig gelegen 
duikcentrum. Het duikcentrum, dat net is 
geopend, beschikt over een mooi, nieuw 
arsenaal aan kwaliteitsuitrusting. De 

Dan, vanuit het niets, 
word ik getrakteerd 
op vier dolfijnen die 
spontaan langs me 

zwemmen. “Holy moly” 
zou Freek Vonk roepen.

Mijn eerste onderwerp tijdens 
de duikvakantie, een tengere 
murene. 

Aan boord van de Phanta Rei is 
het comfortabel vertoeven.

Dit is pas de tweede keer in 
40 jaar dat ik dolfijnen onder 
water spot. 
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kamers zijn goed: geen overdreven luxe, 
maar prima en functioneel. Ze worden 
ook elke dag schoongemaakt. Het resort 
ligt niet aan de boulevard of de Rode Zee, 
maar net een paar straten erachter. Dat 
heeft als nadeel dat je niet zó het water 
inloopt, maar als voordeel dat het wel 
rustiger gelegen is. En binnen 10 minuten 
loop je naar het centrum als je toch 
behoefte aan wat meer rumoer hebt. Daar 
vinden we ook de nodige restaurantjes 
voor als je eens wat anders wilt.

PLAATSVERVANGENDE SCHAAMTE
Vandaag eindelijk een duikdag met buddy 
Pim. Deze ochtend weer hetzelfde ritueel 
als gisteren en varen we opnieuw met 
vele jachten in V-vorm naar de riffen. 
Maar dan... neemt de snelheid plots af en 
de brullende motor van de boot valt stil. 

Wat is hier aan de hand? Motorstoring? 
Man overboord? Luidkeels hoor ik de 
kapitein blèren: “Dolphins, dolphins!” 
terwijl hij met gestrekte arm naar het 
wateroppervlak wijst. Zijn gebrul is bij 
de overige bootkapiteins beslist niet 
aan dovemansoren gericht, want de 
V-formatie van jachten valt uiteen. Een 
stuk of acht boten zwermen als rusteloze 
bijen om elkaar heen. In het midden van 
de ontstane chaos zie ik de rugvinnen 
van vier dolfijnen aan het wateroppervlak 
opdoemen. Er klinkt veel herrie van 
de motoren van de boten. De kapiteins 
manoeuvreren om het allerbeste plekje 
te bemachtigen en zo dichter bij de vier 
hulpeloze dolfijnen te komen. De boten 
vormen nu een kring om de unieke 
zoogdieren heen. Er wordt getoeterd en  

Croky met zijn mooie 
oogwimpers staat me toe enkele 
foto's te maken. 

Het heldere zicht is geweldig!

Het allerstoerste 
duikvervoermiddel ever!
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gefloten. Dit tafereel heeft nog het meeste 
weg van een stel voetbalhooligans die hun 
favoriete club zien scoren. Persoonlijk 
vind ik dit verwerpelijk en wordt 
overvallen door een ontembaar gevoel 
van plaatsvervangende schaamte. Van 
dit primaire gedrag neem ik afstand. Dit 
heeft nog maar weinig met beschaving te 
maken.Enfin, nadat alle gretige toeristen 
hun film en foto’s hebben gemaakt, om 
hun broodnodige behoeftes voor hun zgn. 
‘socials’ te stillen, varen we weer richting 
duikstek. 

DOCTOR PHOTO
Ooit had ik Pim beloofd om hem een 
duwtje in de rug te geven om betere 
onderwaterfoto’s te maken. Tijdens een 
liveaboard op de Rode Zee kreeg ik het 
predicaat ‘Doctor Photo’, omdat ik aan 
boord beginnende OW-fotografen tips 
& tricks gaf. Deze trip is de uitgelezen 
gelegenheid om Pim hiermee verder te 
helpen. In het Swiss Wellness Dive Resort 
heb ik Pim de avond ervoor al wat theorie 
gegeven en heeft hij ‘droog’ geoefend met 
zijn camera. De voornaamste tips die 
ik hem geef zijn vooral om met zijn lens 
dicht bij het fotograferende onderwerp te 
komen. Als geheugensteuntje adviseer ik: 
Als je denkt dat je dicht bij je onderwerp 
bent, ga dan nog dichterbij en dan… nog 
dichterbij! Wacht op ‘Het Moment’. ‘Het 
Moment’ waar alle elementen binnen 
de gewenste compositie van de foto 
allemaal op hun plek vallen. Vooral het 
geduld en de concentratie opbrengen 
om te wachten… Denk voor het nemen 
van de foto aan: wachten… wachten… 

wachten tot… het juiste moment. Dan 
pas druk je meerdere malen af.” De meest 
ongerepte riffen rond Hurghada liggen zo 
ver mogelijk af van het vasteland. Des te 
noordelijk je komt, des te meer pristine 
en rijker het onderwaterleven is. Deze 
riffen bevinden zich op ruim een uur 
varen. Aan boord van de Phanta Rei is 
het comfortabel vertoeven, dus beslist 
geen straf om voor het duiken nog even 
te ontspannen en te genieten van het 
uitzicht op zee. We meren aan bij een 
noordelijk gelegen duikstek. Ben el Gebel 
aan de oostkant van Giftun Island. Het 
ligt aangenaam in de luwte, doordat 
het eiland met zijn heuvels de wind 
barricadeert. Ik heb er zin in!

FREEWHEELEN
Het heldere zicht onder water is 
geweldig! Het decor zijn de kenmerkende 
rifformaties zoals wij ze kennen van de 
Rode Zee. Dus veel kleur en leven. Pim 
en ik hebben met elkaar afgesproken 
dat we ieder ons eigen ding doen, lekker 
freewheelen. Omdat het vrijwel windstil 
is aan de oppervlakte, ga ik ondiep 
hangen om het rifdak met zijn ontstane 
reflecties proberen te fotograferen. De 
gestreepte doktersvissen foerageren 
razendsnel in deze smalle waterkolom 
tussen het rifdak en het wateroppervlak. 
Helaas zijn er geen rimpelloze reflecties 
waarneembaar in de spiegeling. Toch 
geeft het een apart effect in de foto. Vanuit 
mijn ooghoek zie ik dat Pim ook lekker 
bezig is met fotograferen. Ik hoor hem 
denken: wachten… wachten… wachten 
en zie dat hij dicht genoeg op zijn gekozen 

onderwerp zit. De zoektocht naar mijn 
volgende foto-onderwerp wordt al snel 
beloond. Want mijn oog valt op een 
krokodilvis, die zijn siësta aan het houden 
is. Hij is goed gecamoufleerd en denkt 
‘je ziet me lekker niet,... je ziet me lekker 
niet!’ Nou, ik zie je lekker wel, duh!  Deze 
krokodilvissen zijn vermaard om hun 
mooie oogwimpers. Als ambachtelijk 
gekantklost kant zijn hun wimpers half 
over hun ogen gedrapeerd. Croky staat mij 
toe om een paar foto’s te mogen maken, 
voordat hij wegzwemt en ergens anders 
zijn roes gaat uitslapen. Onverbiddelijk 
komt er helaas een einde aan de 
luchtinhoud van deze duikfles. Eén blik 
op de duikcomputer gebiedt mij om te 
beginnen aan de opstijging en safetystop. 
Vlak onder het dikke touw, waarmee 
ons jacht de Phanta Rhei aangemeerd 
ligt, zie ik een groepje pijlinktvissen. 
Pal onder het wateroppervlak hangen 
ze in één rij achter elkaar en genieten 
van het zonnetje. Behoedzaam als een 
ninja turtle sluip ik dichterbij, om ze 
vooral niet op te jagen. Als ware magiërs 

Ik kan nog dichter 
bij de pijlinktvissen 

komen, terwijl ze een 
demonstratie synchroon 

achteruitzwemmen 
geven.

Als ware magiers verschieten de 
pijlinktvissen van kleur. Helaas gaat de luchtinhoud veel 

te snel op en moeten we weer 
terug. 
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verschieten zij in één klap van kleur, 
zodra ik maar iets te dichtbij kom. Met 
die grote doordringende ogen blijven ze 
mij aankijken. Na een tijdje wordt mijn 
aanwezigheid toch getolereerd en kan 
ik nog dichter bij hen komen, terwijl ze 
een demonstratie synchroon (achteruit)
zwemmen geven. Dit is wel erg gaaf! Met 
een duikfles die bijna vacuüm is gezogen 
en met een big smile, klim ik aan boord. 
Ook Pim heeft genoten van deze duik.
 
PLAN B
De volgende dag zijn we weer paraat op 
de kade in de haven van Hurghada. Er 
staat een straffe wind vanuit het zuiden. 
Er wordt ons gemeld dat de  Phanta Rei nu 
niet kan aanmeren vanwege de klotsende 
golven die langs de kademuur stuwen. 
Ook de boottrip op zee zal met deze 
golfslag geen pretje zijn. Gelukkig is er een 
plan B! Terwijl we per auto naar een hotel 
aan de kust rijden, worden ondertussen 
met een klein bootje onze duikspullen van 
de Phanta Rei gehaald. Bij het Colonial 
Dive Centre worden we verwelkomd met 
een heerlijke cappuccino.  Wanneer we 
genieten van ons bakkie pleur, komen 
onze duikspullen per pick-up truck aan. 
We bouwen onze set op en deze worden 
op een wel hele aparte wijze naar het 
strand vervoerd. Inmiddels heb ik al vele 
inventieve vervoermiddelen (kamelen, 

ezels met een karretje) gezien voor het 
vervoer van duikspullen, maar deze is 
wel de allerstoerste! Het is een laadbak 
die is gefabriceerd op een trike chopper. 
Bij het strand van het Colonial Dive 
Centre moeten we afdalen via een stalen 
trap om bij het huisrif te kunnen duiken. 
Ook hier wat golfslag. Ach, een beetje 
golfslag zijn we inmiddels wel gewend en 
zonder kleerscheuren dalen we af naar 
het rif. Voor een huisrif is het in prima 
staat en hier ook de typische Rode Zee 
sfeer. Hier kunnen wij ons beiden wel een 
poosje vermaken. Anemoonvisjes zijn 
druk bezig met het verdedigen van hun 
habitat. Deze felgekleurde vlagbaarsjes 
tieren hier welig. Wat zijn ze mooi! Mijn 
ambitie is om deze ADHD zwemmende 
bjoeties trachten te fotograferen. Dit valt 
nog niet mee. Ik richt me op één enkel 
exemplaar en blijf deze volgen totdat ik 
het scherp in beeld heb. Ook ik prevel van 
binnen… wachten… wachten… wachten! 
Boven ons wordt door de badgasten druk 
gesnorkeld. Sommigen staren ons aan 
alsof we marsmannetjes zijn en zwaaien 
dikwijls. Ook een puffervis is een welkom 
fotomodel tijdens deze gave duik. Zij 
(duidelijk een ZIJ met van die mooie lieve 
ogen) poseert ontspannen voor mijn 
lens. Ik kom nog wat murenes tegen en 
zij worden door mij voor de eeuwigheid 
vastgelegd op mijn SD-kaart. Helaas 
komt aan al dit fraais een eind wanneer 
onze luchtvoorraad slinkt en we motten 
er weer uit. Deze huisrifduik blijkt niet 
eens zo'n slecht alternatief te zijn voor een 
bootduik.

VEEL MOOIS
De week vliegt voorbij en het is tijd om 
afscheid te nemen. De riffen rondom het 
drukke toeristische Hurghada hebben 
hun glans en charme niet verloren. 

Voor de ongerepte riffen moet je zeker 
een uur tot anderhalf uur varen. Toch is 
gebleken dat (als alternatief) duiken op 
een huisrif veel moois te bieden heeft. 
Op sommige duikstekken kan het druk 
zijn met een aantal boten met duikers 
en snorkelexpedities. Duiken is zoals 
Forrest Gump ooit zei. “Life is like a box of 
chocolates, you never know what you’re 
gonna get!”

 REISFACTS

REIS Vanaf Schiphol vlieg je binnen 
vijf uur naar Hurghada. Het Swiss 
Wellness Dive Resort ligt op korte 
afstand rijden. 
VERBLIJF Swiss Wellness Dive Resort 
ligt op 400 meter van Orange Beach, 
en biedt een bar, rookvrije kamers en 
gratis wifi. Alle kamers hebben een 
eigen badkamer en airconditioning. 
Iedere ochtend is er een ontbijtbuffet, 
een continentaal of vegetarisch 
ontbijt. www.swisswellnessdive.ch 
DUIKCENTRUM Het duikcentrum 
is gelegen op het resort en biedt 
dagelijks kant- en bootduiken aan. 
Het centrum is hagelnieuw en is van 
alle gemakken voorzien. 

Mijn eerste onderwerp tijdens 
de duikvakantie, een tengere 
murene. 
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