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CHARMING 
SHARM EL SHEIK
Eerlijk gezegd had ik voorafgaand aan deze reis 
wat scepticisme. De Rode Zee, ik ben hier al zo vaak 
geweest. Wat zou mij nu nog kunnen verbazen? 
Toch weet Sharm el Sheikh met al haar charmes mij 
weer in te pakken…

T
erwijl ik met een gestrekte 
linkerarm mijn vest laat 
leeglopen met de deflator, 
denk ik terug aan wat duikgids 
Omar vertelde tijdens de 

briefing, «Snel afdalen tot 10 meter, want 
het kan hier behoorlijk stromen aan de 
oppervlakte.»  Als ik met een vaartje 
afdaal, voel ik het zeewater door mijn 
wetsuit zijn weg vinden. Op 10 meter 
diepte stop ik even. Terwijl ik snel mijn 
camera in gereedheid breng, kijk ik onder 
mij en zie alleen maar oneindig blauw. 
Gelukkig heb ik nog wat visueel houvast 
aan het rif dat niet ver links van mij 
nog te zien is. Net als ik mijn flitsarmen 
wil ontvouwen, zie ik daar waar het 
rif ophoudt, een grote grijze rifhaai 
opdoemen. Gracieus schiet zij het 
donkerblauw in. Waarom zo overtuigend 
een ‘ZIJ’? Deze haai kan alleen maar een 
vrouwtje zijn. Alleen vrouwen kunnen 
zich zo sierlijk en heupwiegend bewegen. 
Oké, veel mannelijke balletdansers 
kunnen dit ook, maar die hebben soms 
wel meer vrouwelijke kenmerken. 
Eventjes voel ik wel degelijk oogcontact 
met dit mooie dier. Helaas was ik te 
perplex en was mijn camera nog niet 
helemaal ‘vuurklaar’, zodat ik geen foto 
kon maken. Voor een goede foto was ze 
iets te ver weg en te snel verdwenen. Ze 
laat mij echt een blauwtje lopen, ‘wel een 
smile, maar ze gaat NIET voor de bijl!’

50 SHADES OF BLUE
Hier op Shark Reef, op het zuidelijkste 
puntje van het schiereiland Ras 

Gezelligheid in het zwembad 
van Camel Dive Club. 

Tekst en foto’s: Peter BootsREIZEN EGYPTE 
SHARM EL SHEIK
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Mohammed in de Sinaï, ligt een 
kruispunt waar drie zeeën bij elkaar 
komen: de Golf van Aqaba, Golf van Suez 
en de Rode Zee. In dit nutriëntrijke water 
is er aanzienlijke kans op GROOT leven.
Op Shark Reef, dat als duikstek hoog 
genoteerd staat op de mondiale 
rankinglijst van favoriete duikriffen, ben 
ik wel vaker geweest. Nog nooit heb ik 
hier een haai gezien. Al direct aan het 
begin van de duik doet Shark Reef zijn 
naam eer aan! Naarmate wij dichter bij de 
rifwand komen, neemt ook de stroming 
behoorlijk toe. Deze koraalwand gaat 
eindeloos de diepte in. Er heerst een 
rijkdom aan leven in optima-forma. 
Talrijk kleurige zachte koralen, wat weer 
onnoemelijk veel vissen aantrekt die dit 
voedselrijke rif als hun vaste woon- en 
verblijfplaats hebben verkozen. Waar je 
ook kijkt zie je kleur en vormen, wat mooi 
afsteekt tegen de 50 shades of... blue. 
Vooral de duizenden oranje en paarse 
vlagbaarsjes tieren hier welig. Onze 
schepper heeft destijds samen met zijn 
binnenhuisarchitecten op Shark Reef, 
toen hij dit paradijselijke rif ontwierp, 
echt zijn stinkende best gedaan. Geen 
half werk, en zich er zeker niet met een 
Jantje-van-Leiden van afgemaakt. Als 
het echte paradijs er zo uit zou zien, dan 
teken ik ervoor! Nu nog zorgen dat ik de 
kans krijg om in het paradijs te komen 
in plaats van het minder aantrekkelijke 
vagevuur. Doordat we de stroom sterk 
mee hebben, is het erg lastig om goed 
te kunnen fotograferen. Want aanraken 
van het kwetsbare rif, om houvast tegen 
de stroming te zoeken, is uit den boze. 
Dus… kijken, kijken en niet fotograferen! 
Toch doe ik een paar verwoede pogingen. 
Shark Reef is niet erg groot en het duurt 
niet lang voordat de bocht is bereikt waar 
de stroming vrijwel wegvalt. We gaan 
wat ondieper hangen en ik zie boven mij 
de golven breken op het rifdak. Een forse 
krachtige golfslag ontstaat. Terwijl ik (op 
voornamelijk mijn longen) uittrim, blijf ik 
enige tijd als een dobbertje stil hangen en 
maak wat foto’s van het kolkende water. 
Tijdens onze safety-stop komt de zon 
mooi van achteren en belicht heel diffuus 
het rifdak. Mooi voor een paar foto’s met 
natuurlijke belichting.

CAMEL TRIBE
In 1999 was ik voor het laatst in Sharm. 
Een paar dagen geleden vlogen we vanaf 
Eindhoven Airport deze kant op. Vanuit 

het vliegtuig zie ik, vlak voor de landing, 
verbluft dat er in de afgelopen 20 jaar 
flink is bijgebouwd. Schijnbaar doen 
ze hier niet aan bouwvakvakanties? 
Tijdens de korte autorit van het vliegveld 
naar Camel Dive Club, ons verblijf, ben 
ik onder de indruk van de pracht en 
praal en van de vele resorts en hotels 
die ik zie. Ons hotel ligt in Na’ama Bay, 
de ingang grenst aan een gezellige 
boulevard. Dit authentieke duikershotel 
bestaat al sinds 1986 en was destijds een 
van de ‘accommodatie-pioniers’ in de 
opbloeiende duikindustrie. Sharm was 
toen nog een zandbak in ontwikkeling. 

De volgende morgen vertrekken we, 
nadat we ons heerlijk hebben gelaafd 
aan een uitgebreid ontbijtbuffet, richting 
de haven. Deze haven ligt in de Na’ama 
Bay op 10 minuten loopafstand. Maar 
wij hebben geluk! We worden naar de 
haven gebracht met een busje, omdat 
we grote en zware cameraspullen 

REIZEN EGYPTE 
SHARM EL SHEIK

bij ons hebben. Wat een persoonlijk 
gerichte service! Het valt mij op dat bij 
de haven, waar een achttal day-trip-
boats liggen aangemeerd, een streng 
veiligheidsregime geldt. Iedereen 
wordt door politiefunctionarissen 
gecontroleerd. Toch gaat het allemaal 
heel gemoedelijk. Ik denk altijd maar zo, 
«Het is ook voor mijn eigen veiligheid.» 
Aan boord van de Camel Tribe hangt een 
hele ontspannen sfeer, je voelt je gelijk 
thuis en de crew is zeer behulpzaam. 
Onze eerste duiken maken we in de buurt 
van de haven. Eén daarvan is Ras Um Sid. 
Als we aanmeren vlak voor een immens 
resort, zie ik dat het strand bezaaid is met 
luierende badgasten. Dit is een prachtige 
duikstek om weer in het duikritme te 
komen, met als hoogtepunt de grote 
gorgonen en de vele vleermuisvissen 
die we op diepte tegenkomen. De 
kans dat je hier rifhaaien, manta’s en 
adelaarsroggen ziet, is groot. Het water 
heeft een aangename temperatuur van 
26 graden en met een 7 mm wetsuit is 
dit prima te doen. Als ik na een uurtje 
weer aan boord van de Camel Tribe klim, 
ervaar ik een heuse cultuurschok. Met 
de serene onderwatersfeer nog geriefelijk 
in mijn bewustzijn, word ik aan boord 
onbehagelijk geconfronteerd met een 
stevige housebeat compleet met een 
diepe basdreun, die vanaf het hotelstrand 
over het water galmt. Ach, iedereen 
zijn eigen feestje, maar het contrast is 
aanzienlijk. Na drie duiken komen we Onze schepper heeft destijds zijn 

best gedaan toen hij Shark Reef 
ontwierp. Wat een paradijselijk rif!

In de Camel Roof Bar is het heel gezellig 
met de andere duikers en heb je schitterend 
uitzicht over de bruisende baai. 

Waar je ook 
kijkt zie je kleur 
en vormen, wat 
mooi afsteekt 
tegen de 50 

shades of... blue. 

De Camel Tribe is onze boot voor de 
gehele week. We kunnen onze setjes 
gewoon aan boord laten. Top!
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om 15:30 uur weer terug in de haven. Een 
groot voordeel is dat we de hele week 
vanaf de Camel Tribe onze duiktripjes 
zullen maken en dat onze duikspullen 
aan boord kunnen blijven. Gemak dient 
de mens!

SHARM BY NIGHT
Doordat Camel Dive Club zich midden in 
het toeristische uitgaansleven bevindt, 
is er ‘s avonds veel te doen en zijn er 
zat restaurants om te kunnen dineren. 
Langs de Na’ama Bay is een bruisende 
boulevard waar veel vertier is. Hier zijn 
dan ook samenscholingen van veelal 
Russische toeristen. Vanuit mijn ooghoek 
zie ik op een dansvloer op het strand 
de lichtelijk aangeschoten, de vaak wat 
oudere badgasten, hun silly-dance-
moves uitvoeren. Erg vermakelijk, top 
amusement in je achtertuin! Eigenlijk 
veel gezelliger en meer op mijn eigen 
niveau is de Camel Roof Bar. Een bar 
boven op het dak van het hotel waar ‘s 
avonds de duiktoeristen bijeenkomen en 
vanwaar je een mooi uitzicht hebt over de 
Na’ama Bay.

TIRAN KAN ER WAT VAN
Vandaag gaan we richting Tiran, een 
eiland pal voor de kust van Sharm en een 
zeer noemenswaardige duikplek. Hier 
bevinden zich het vermaarde Jackson 

Omar is onze ’divemaster van dienst’. Met zijn arendsoog overzag hij elke situatie boven 
en onder water. 

De Thistlegorm is een ware metropool 
geworden. Ik kom ogen en tijd tekort  

om alle weelde te kunnen bevatten.  

De BSA-motorfietsen staan nog steeds 
geparkeerd in het ruim (boven).
Het rifdak is adembenemend (links). 
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Reef, (John) Woodhouse Reef en Gordon 
Reef. Bij Jackson Reef maken we onze 
eerste duik. Dit blijkt een populaire 
duikstek te zijn, gezien het aantal boten. 
Ook liggen er veel snorkelaars in het 
water, allemaal in hetzelfde lichtgevende 
kleur zwemvest. Onder water is het 
ook wat drukker met duikers op dit 
lichtglooiende rif. Aan het eind van het 
rif steekt een stevige stroming op, dit 
staat garant voor een weelde aan zacht 
koraal en bontkleurige vissen. Wat 
een unieke en oogstrelende plek! Iets 
ondieper wordt dit rif opgesierd door 
een enorm stuk kropslakoraal. Het is 
gelijk duidelijk waar dit koraal zijn naam 
vandaan heeft, want de gelijkenis met een 
krop sla is zeer treffend! Omar had ons 
er al tijdens de briefing op gewezen dat 
als je te lang bij dit koraal blijft hangen, 
je wordt ‘aangevallen’ door kleine, maar 
kleurrijke lipvisjes. Het duurt dan ook 
niet lang als ik tijdens het fotograferen 
van de bovenmatige krop sla mij een 
hoedje schrik, als er een lipvis bruusk 
aan mijn ooropening nipt. Marion hangt 

als model boven het koraal en aan haar 
onverwachte bizarre bewegingen te 
zien, heeft zij ook last van deze visjes 
die aanvallen. Dit cleaning visje blijkt in 
zijn over-enthousiasme en gretigheid de 
gehoorgang van passerende duikers van 
parasieten te willen ontdoen. Ik heb mij 
laten vertellen dat deze visjes dit alleen 
op dit specifieke rif doen. Nu snap ik 
gelijk waarom alle duikgidsen op deze 
duikstek een cap dragen, slimpies! Met 
een paar schone oren klim ik na deze 
topduik voldaan aan boord van de Camel 
Tribe.

THISTLEGORM
Met een vrolijk deuntje vanuit mijn foon 
wordt om vijf uur ’s ochtends resoluut 
mijn REM-slaap verstoord. Vandaag staan 
twee duiken op het wrak de Thistlegorm 
op het programma en dit is vanaf de 
haven van Sharm een puik stukkie varen. 
Om 5:45 uur zijn we al ‘en route’ richting 
deze fameuze duikstek. Ontbijt nuttigen 
we, terwijl de zon opkomt, aan boord. Wat 
een mooi plaatje over de desolate zee. Het 
doel is om extra vroeg aan te komen om 
de drukte voor te zijn, die deze duikplek 
van wereldfaam met zich meebrengt.
Dit doel wordt bereikt, want om 8:00 
uur liggen wij met onze groep, als de 
enige aanwezige boot, in het water. 
De Thistlegorm heeft een roemrijke 
historie en dit Britse oorlogsschip is 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door 
twee Duitse Heinkel bommenwerpers 
tot zinken gebracht. De gedetailleerde 
geschiedenis over de Thistlegorm is 
uitgebreid te vinden op internet. De 
diepste duik maken we als eerste. Via 
het dieper gelegen achterdek dalen we af 
naar de zandbodem, waar op 30 meter 
diepte twee locomotieven liggen, 50 
meter van het wrak verwijderd. Via de 
achtersteven komen wij vervolgens bij 
de immense schroef uit. Dit 130 meter 
lange wrak ligt hier al sinds 1941 en heeft 
de ‘tand der tijd’ goed doorstaan en is 
inmiddels overwoekerd door vooral veel 
zachte koraalsoorten. Door de talrijke 
vissoorten die hier huisvesting hebben 
gevonden, is dit gigantische scheepswrak 
een ware metropool geworden waar je 
ogen en tijd tekort komt om alle weelde 
te kunnen bevatten. Helaas geeft mijn 
duikcomputer, om niet in decostops te 
belanden, het sein opstijgen aan. Jammer, 
veel te snel voor mijn gevoel.
Na een oppervlakteinterval gaan we 

De Thistlegorm 
heeft een 

roemrijke historie
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tijdens de tweede duik op de Thistlegorm 
de enorme scheepsruimen verkennen. 
Dit is de plek waar de auto- en BSA-
motorfietswrakken nog onaangetast 
geparkeerd staan. Het is net of de tijd 
heeft stilgestaan vanaf het moment 
dat dit schip na de bombardementen 
transformeerde in een wrak. De vele 
BSA-motoren zijn weliswaar overwoekerd 
door koraal, maar nog steeds herkenbaar 
en gedetailleerd. Tijdens de opstijging 
langs het ankertouw, op weg naar 
de oppervlakte, kijk ik nog één keer 
ademloos naar beneden en zie de 
contouren van dit indrukwekkende 
scheepswrak. De Thistlegorm, wat een 
spectaculaire duikervaring!

XXL NAPOLEONVIS
Tijdens de terugtocht naar Sharm 
nuttigen we een smakelijke lunch. 
Voordat wij in de haven zullen aankomen, 
gaan we nog een derde duik maken op 
Jolanda Reef. Dit rif ligt naast het Shark 
Reef op het puntje van het schiereiland 
Ras Mohammed. Jolanda Reef dankt zijn 
naam aan het wrak van het Cypriotische 
vrachtschip, dat in 1985 in een zware 
storm naar een onbereikbare 150 meter 
diepte afzonk. Grote gedeeltes van haar 
vracht liggen nog verspreid over het rif. 
Opmerkelijk dat deze verloren vracht 
vooral uit sanitair bestond. Overal zie 
ik toiletpotten en badkuipen. Het lijkt 

in de eerste instantie troep. Maar zoals 
zo vaker in de onderwaterwereld maakt 
de natuur van deze nood een deugd en 
maakt listig gebruik van deze ‘troep’. Vele 
koralen vinden handig aanhechting aan 
deze toiletpotten. Tot op heden wordt 
het sanitair overwoekerd door kleurrijke 
koraalsoorten. Net als ik weer bij een 
kropslakoraal lig - deze keer zonder te 
worden aangevallen door overijverige 
poetsvissies -, hoor ik luid geklingel 
achter mij. Als ik mij omdraai komt er 
een megagroot gevaarte op mij af. Het is 
een Napoleonvis, maatje XXL. Wat een 
reus, zo groot heb ik ze nog nooit eerder 
gezien! Zeker anderhalve meter en over 
de 100 kg schoon aan de haak. Dit is 
wel degelijk een ‘HIJ’, overduidelijk een 
machomannetje op de intimiderende 
wijze zoals hij als een ‘Bokito’ over 
het rif scheert. Hij gedraagt zich als 
Heer&Meester en is zeker niet schuw! 
Lief en attent van hem dat hij mij toestaat 
enkele foto’s van hem te maken. Vanuit 
respect heb ik hem maar niet naar zijn 
leeftijd gevraagd, want exemplaren van 
dit formaat kunnen wel 45 jaar worden.

ONTERECHTE AANNAME
Met een voldaan gevoel over deze 
indrukwekkende duikdag op rij, geniet 
ik op het bovendek van een verkoelend 
drankje. De aangename middagzon 
streelt mijn huid.Het zal nog een uurtje 

INFO

REIS
Vanaf Eindhoven Airport vlogen we via Hurghada naar 
Sharm el Sheikh. In totaal duurde dit XXXX uur. 

VERBLIJF CAMEL DIVE CLUB
Het hotel zelf is niet erg groot, waardoor het de knusse 
‘duikerssfeer’ heeft behouden. Bijna alle 38 kamers 
hebben uitzicht op het zwembad, waar ook duiktrainingen 
plaatsvinden. Uiteraard zijn de kamers voorzien van een 
airco en in het hele hotel is een snelle wifiverbinding. 
Aan de promenade is een groot terras, waar het heerlijk 
mensen kijken is. De populaire Camel restaurants en bars 
zijn geopend voor gasten en niet-gasten. Hier worden de 
lekkerste Illy espresso en cappuccino geserveerd van heel 
Sharm!

BESTE REISPERIODE
Maart t/m november. Houd in juli en augustus wel 
rekening dat het extreem warm kan zijn. In maart en 
november kan er weer meer wind staan. Check de 
watertemperatuur voor de juiste dik van je pak.

TOUROPERATOR
Diving Holidays, www.divingholidays.nl 

duren voordat we de haven van Sharm 
zullen bereiken. Ondertussen dwalen 
mijn gedachtes af naar de afgelopen week 
hier in dit gedeelte van de Rode Zee. Wat 
waren nou de charmes van Sharm? Zoals 
ik al in mijn intro zei, had ik voorafgaand 
aan deze reis wat scepticisme. De 
Rode Zee, wat zou mij nu nog kunnen 
verbazen? Eigenlijk ben ik te veel 
verwend, doordat ik over de hele wereld 
inmiddels zoveel mooie duiklocaties heb 
bezocht. Na deze week ben ik van deze 
twijfelzucht behoorlijk teruggekomen, 
want wat een geweldige week heb ik hier 
beleefd. Alleen al het feit dat je binnen 
een paar uur op je bestemming bent. 
Er doen zich veel prietpraatverhalen 
en stemmingsmakerij de ronde over 
de veiligheid in Egypte. Persoonlijk 
heb ik mij niet onveilig of onbehagelijk 
gewaand. Het verblijf bij Camel Dive Club 
was helemaal top. Ook aan boord van 
ons duikschip Camel Tribe was één en 
al goede en persoonlijk gerichte service. 
Wat ik ook een groot voordeel vind, is dat 
alle duiken beginnen vanaf het achterdek 
van het schip. Met een commandosprong 
het water in en na je duik via de duiktrap 
weer veilig aan boord klimmen. Geen 
getruttemelul met zodiacs of RIB’s. Wat 
ik nog vermeldenswaardig vind is Omar. 
Omar was dagelijks de ‘divemaster van 
dienst’. Dit joch heeft zoveel charisma 
waar je een puntje aan kunt zuigen.

Attentvol, uitermate vriendelijk, zorgzaam en behulpzaam, 
alle superlatieven schieten mij tekort. Deze positief ingestelde 
smaakmaker overzag met zijn arendsoog elke situatie 
zowel boven als onder water. Diepe buiging, Omar! Als 
laatste wil ik ook onze vakbekwame privéduikgids Sophie 
bedanken, die met haar birds-eye-view over onze veiligheid 
waakte. Van mijn onterechte aanname vooraf ben ik snel 
teruggekomen, want wat is het hier geweldig duiken in dit 
deel van Egypte. Kraakhelder water met een aangename 26 
graden. Met uiteenlopende duikstekken zoals Tiran, het wrak 
van de Dunraven, de Thistlegorm en de vele riffen van Ras 
Mohammed. Elke duikplek verhult weer een nieuw geheim 
en blijft verrassen en boeien. Wanneer mag ik weer?

Alle verloren sanitair van het 
gezonken vrachtschip lijkt troep, 

maar de onderwaterwereld maakt er 
juist listig gebruik van. 

Wat een reus! Zo groot heb ik ze nog nooit 
gezien. Zeker anderhalve meter en over 
de 100 kg schoon aan de haak. 
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